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DE ROZENKRANS  
VAN DE VOORTREKKER 

 

INLEIDING TOT HET ROZENHOEDJE 

Een rozenhoedje bestaat uit het mediteren van een serie van vijf mysteries. Het is het equivalent van 

een kwart rozenkrans aangezien deze bestaat uit vier rozenhoedjes: die met de Blijde mysteries, de 

mysteries van het Licht, de Droeve mysteries en de Glorievolle mysteries. 

Het rozenhoedje kan ook gezien worden als een geheugensteuntje om het opzeggen van de 
rozenkrans te vergemakkelijken. 
Zodra hij gezegend is zal de rozenkrans een materieel en spiritueel (door de zegening) object zijn die 
je devotie aan deze rozenkrans zichtbaar maakt (merk op dat de maagd Maria tijdens al haar 
verschijningen een rozenkrans draagt… Lourdes, Fatima, etc). 
Herinner je dat Maria je aanspoort dagelijks de rozenkrans te bidden (Fatima). 
 
In wezen bestaat het gebed uit twee onderdelen die tegelijkertijd uitgevoerd worden: het opzeggen 
van de gebeden enerzijds en het mediteren van de Mysteries anderzijds. Met andere woorden, terwijl 
we bidden mediteren we de belangrijke evenementen uit het leven van Jezus en/of Maria. 
 
 Het rozenhoedje bidden 
We beginnen zoals ieder ander gebed met het kruisteken, hetgeen al een gebed op zich is. 
Op het kruis spreken we de geloofsbelijdenis uit. 
Op de eerste kraal bidden we een Onze Vader. 
Op de volgende drie kralen bidden we telkens een Wees gegroet Maria. 
Op de laatste kraal een Eer aan de Vader: 
  

Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in 
de eeuwen der eeuwen. 
Amen 

 
Of in het Latijn: 

Gloria Patri, et Fílio, et Spíritui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper et in sæcula 
sæculórum. Amen. 

 
Daarna kun je je gebedsintenties uitspreken en beginnen met het eerste mysterie. 
 
 Voor ieder mysterie 
 
We maken het mysterie kenbaar. 
We zeggen welk vrucht er bij het mysterie hoort. 
We mediteren met behulp van een tekst of afbeelding indien mogelijk. 
We nemen een tijd om het mysterie zelf te mediteren. 
We bidden een Onze Vader. 
We bidden tien Wees Gegroet Maria’s. 
We eindigen met Eer aan de Vader. 
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BLIJDE MYSTERIES 
maandag en zaterdag 

 

 

 1ste blijde mysterie: De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria 
[Vrucht van het mysterie: Nederigheid] 

 
En Maria zei: “Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.” (Lc 1,38). 
 
“ Wil je in alles deemoedig zoeken naar wat waar is en de samenhang die je gevonden hebt 
ook in vrijheid dienen, zonder anderen te verpletteren onder het gewicht van je eigen 
ontdekking?” - Ceremonieel van de Rover-trek. 

 
Heer, op voorspraak van Maria vragen we U: wek in het hart van iedere jongere het verlangen 
op om U met vertrouwen te volgen op het pad van het priesterschap, het huwelijk of het 
toegewijde leven. 
 

 
 2de blijde mysterie: Maria bezoekt haar nicht Elizabeth 

[Vrucht van het mysterie: Naastenliefde] 
 

Elisabeth riep luid: “Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling 
zullen gaan.” (Lc 1,45). 
 
“ Acht je jezelf in staat om de afstand met anderen te overbruggen om hen zo te kunnen 
ontmoeten? ” - Ceremonieel van de Rover-trek. 

 
Heer, op voorspraak van Maria vragen we U om mensen in onze wereld die vol zijn van 
naastenliefde. 
 
 
 

3de blijde mysterie: Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem 
[Vrucht van het mysterie: Armoede] 

 
De Engel van de Heer zei tegen de herders: “Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in 
een doek gewikkeld in een kribbe ligt”  (Lc 2,12). 
 
“Heb je erover nagedacht dat je, om toegang te krijgen tot de weg, moet beginnen met je 
huis en jezelf te verlaten, je moet verzaken aan egoïsme, aan comfort, aan zekerheden; dat 
je zult moeten nastreven wat moeilijk is en dat je een ruw leven moet willen leiden?” - 

Ceremonieel van de Rover-trek. 
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Heer, op voorspraak van Maria vragen we U: geef ons de kracht om de armen steeds weer te 
ontvangen en ze met grote vreugde te dienen. 
 
 

 4de blijde mysterie: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen 
[Vrucht van het mysterie: Gehoorzaamheid en Zuiverheid] 

 
Simeon nam het Kind Jezus in wijn armen en loofde God (Lc 2,28). 
 
“De scout gehoorzaamt zonder tegenspreken en laat niets half gedaan. De scout is rein in 
gedachten, woorden en daden.” – Scoutswet 
 
Heer, op voorspraak van Maria vragen we U: ontwaak in de jongeren een kinderlijke 
gehoorzaamheid vol van liefde jegens hun ouders. 

 
 
 5de blijde mysterie: Jezus wordt in de tempel teruggevonden 

[Vrucht van het mysterie: de zoektocht naar God in alles] 
 

Jezus antwoordde zijn ouders: “Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?” (Lc 
2,49). 
 
“Beloof je het leven nooit als een pleziertje op te vatten, maar als een zending waar niets 
je kan van weerhouden?  Ben je vastbesloten te zullen werken en strijden en daarbij nooit 
te vergeten dat het Rijk van Christus het doel is van je weg?” - Ceremonieel van de Rover-

trek. 
 
Heer, op voorspraak van Maria vragen we U: help allen die moeilijke en belangrijke 
beslissingen moeten nemen om God op de eerste plaats te zetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



4 
 

MYSTERIES VAN HET LICHT 
 donderdag 

 
 

 1ste mysterie van het Licht: Jezus wordt gedoopt in de Jordaan 
[Vrucht van het mysterie: de genade van onze doop doen herleven] 

 
Uit de hemel klonk een stem: “Dit is mijn geliefde Zoon, in hem heb ik mijn welbehagen.” (Mt 
3,17). 
 

“Vertrek nu, Christus achterna.  Moge de menigte heiligen je vergezellen, vandaag, 
morgen en tot in eeuwigheid!” - Ceremonieel van de Rover-trek. 

 
Heer, op voorspraak van Maria vragen we U het geloof van alle catechumenen 
te versterken. 
 
 
 2de mysterie van het Licht: De bruiloft van Kana 

[Vrucht van het mysterie: de liefde voor de Kerk] 
 

“Ik heb beloofd op mijn erewoord en met Gods genade en naar best vermogen, 
God, Kerk, de koning, mijn land, Europa te dienen.” – Hernieuwing van de 

scoutsbelofte, Ceremonieel van de Rover-trek. 
 
Heer, op voorspraak van Maria vragen we U: laat de liefde en het vertrouwen in de Kerk, onze 
Moeder, in onze harten groeien.  
 
 

3de mysterie van het Licht: De verkondiging van het Rijk Gods en oproep 
tot bekering 

[Vrucht van het mysterie: Bekering] 
 

Jezus zegt: “ Het Koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede 
nieuws.” (Mc 1,15). 
 
“Weet je ten slotte dat een Roverscout nooit zelfvoldaan kan zijn en zichzelf nooit als 
aangekomen mag beschouwen?  Wil je vandaag beter doen dan gisteren en morgen beter 
dan vandaag?” - Ceremonieel van de Rover-trek. 

 
Heer, op voorspraak van Maria vragen we u om de priesters te heiligen in hun taak opdat ze 
kunnen getuigen van Christus rondom hen. 
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 4de mysterie van het Licht: De gedaanteverandering op de berg Thabor 
[Vrucht van het mysterie: de genade van het Innerlijke Leven] 

 
Het gezicht van Jezus straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht (Mt 17,2). 
 
“Geef ons deel aan uw Geest, zodat wij de weg ontdekken van uw grootste dienst" – 
Voortrekkersgebed. 
 
Heer, op voorspraak van Maria vragen we U om christenen te ondersteunen om steeds 
aanwezig te blijven in de wereld door middel van hun gebed. 
 
 

 5de mysterie van het Licht: De instelling van de Eucharistie 
[Vrucht van het mysterie: het geloof in de waarlijke aanwezigheid] 

 
Jezus zei: “Neemt en eet, dit is mijn lichaam” (Mt 26,26). 
 
“Dan kunnen wij verdergaan, gevoed door de  Hostie, het ware Voortrekkersbrood, ondanks 
vermoeidheid of tegenstrijdigheden” – Voortrekkersgebed. 
 
Heer, we vragen U op voorspraak van Maria dat de Eucharistie de bron en het hoogtepunt 
van ons leven mag zijn. 
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DROEVE MYSTERIES  
dinsdag en vrijdag 

 
  
 

 1ste droeve mysterie: De doodsangst van Jezus 
[Vrucht van het mysterie: berouw voor onze zonden] 

 
Jezus bad: “Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren” (Lc 22,42) 
 
“ Wil je vandaag beter doen dan gisteren en morgen beter dan vandaag?” – Ceremonieel 

van de Rover-trek. 
 
Heer, op voorspraak van Maria vragen we U: ondersteun hen die moeten strijden voor het 
geloof. 
 
 

 2de droeve mysterie: Jezus wordt gegeseld 
[Vrucht van het mysterie: beheersing van de zintuigen] 

 
De mannen die Jezus gevangen hielden, dreven de spot met hem en geselden hem (Lc 22,63). 
 
“Wil je mannelijk en sober blijven, nooit slaaf worden van grillen, modes, van dagelijkse 
misstappen en vergissingen?  Wil je je hele leven leiden in een geest van armoede?” – 

Ceremonieel van de Rover-trek. 
 
Heer, op voorspraak van Maria vragen we u om ons te steunen om een zuiver hart te 
behouden temidden van deze wereld. 
 
 

 3de droeve mysterie: Jezus wordt met doornen gekroond 
[Vrucht van het mysterie: genezing van onze hoogmoed] 

 
Jezus antwoordde Pilatus: “Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld” (Joh 18,36) 
 
“Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen. Zalig de 
zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.” – Zaligsprekingen, Rover-trek, zegening van 
de voortrekker. 
 
Heer, op voorspraak van Maria vragen we U om ons hart te laten overlopen van nederigheid 
en genade. 
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4de droeve mysterie: Jezus draagt zijn kruis naar Golgotha 
[Vrucht van het mysterie: geduld in beproevingen] 

 
Zij voerden Jezus weg; Hij droeg zelf het kruis (Joh 19,17). 
 
“Neem deze bijl aan, als teken van je wil waarmee je een weg zult vrijmaken doorheen 
moeilijkheden.  En als er geen weg is, baan hem dan zelf.” – Ceremonieel van de Rover-trek. 

 
Heer, op voorspraak van Maria vragen we Uw hulp voor de mensen die beproevingen moeten 
ondergaan om zich met U te verenigen in hun lijden. 
 
 

 5de droeve mysterie:  Jezus sterft aan het kruis 
[Vrucht van het mysterie: dorst naar de redding van de zielen] 

 
Jezus riep met luide stem: “Vader, in Uw handen leg ik mijn geest.” (Lc 23,46). 
 
“Als zoon van het Christendom is de scout trots op zijn geloof. Hij zet zich in om Christus’ rijk 
te vestigen in zijn leven en in de hem omringende wereld.” – 3e beginsel van de Europascouts. 
 
Heer, op voorspraak van Maria vragen we U: laat in de harten van missionarissen de wil 
groeien om U kenbaar te maken in iedere uithoek van de wereld. 
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GLORIEVOLLE MYSTERIES 
 zondag en woensdag 

 
  

 1e glorievolle mysterie: De opstanding van Jezus uit de doden 
[Vrucht van het mysterie: het Geloof] 

 
Jezus antwoorde Marta: “Ik ben de opstanding en het leven” (Joh 11,25). 
 
“Ontvang tenslotte de drie kleuren die door alle Roverscouts wereldwijd worden 
gedragen. Mogen zij in je oproepen wat nooit in jou mag sterven, wat je leeftijd ook moge 
zijn! Geel, kleur van de welpen, beeld van de zon, opdat je vreugdevolle geloof de mensen 
rondom jou moge verlichten..” – Ceremonieel van de Rover-trek. 

 
Heer, op voorspraak van Maria vragen we U: Leidt de paus opdat hij zonder ophouden 
verkondigt dat U de enige redder bent die ons rechtstreeks naar de Vader leidt.  
 
 

 2de glorievolle mysterie: De Hemelvaart van Jezus 
[Vrucht van het mysterie: het verlangen naar het Rijk Gods] 

 
Terwijl Jezus hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel (Lc 24,51).  
 
“Dan kunnen wij verdergaan, op de weg die recht naar het Vaderhuis leidt” – 
Voortrekkersgebed. 
 
Heer, op voorspraak van Maria vragen we U: vervul ons hart met uw genade opdat wij de 
hoop op het eeuwig leven nooit verliezen. 
 
 

 3de glorievolle mysterie: De heilige Geest daalt neer over de apostelen 
[Vrucht van het mysterie: de komst van de heilige Geest in ons hart] 

 
Jezus sprak tot de leerlingen: “Ontvang de heilige Geest” (Joh 20,22). 
 
“Moge Onze-Lieve-Vrouw je te hulp komen en zegen en bescherming schenke u de 
almachtige God, Vader, + Zoon en Heilige Geest ” – zegening van de voortrekker, 

Ceremonieel van de Rover-trek. 
 
Heer, op voorspraak van Maria vragen we U: help de christenen om de heilige Geest met open 
hart te ontvangen om te kunnen werken aan de eenheid van de Kerk. 
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4de glorievolle mysterie: Maria ten hemel opgenomen 
[Vrucht van het mysterie: de genade van een vredige dood] 

 
Jezus bad: “Vader, U hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben” (Joh 17,24). 
 
“Een Roverscout die niet kan sterven, deugt nergens voor.   Maar denk eraan dat het vaak 
al even moeilijk is om te leven. ” – Ceremonieel van de Rover-trek. 

 
Heer, op voorspraak van Maria vragen we U: open de poorten van Uw koninkrijk voor al onze 
overleden broeders. 
 
 

 5de glorievolle mysterie: Maria wordt in de hemel gekroond 
[Vrucht van het mysterie: een grotere devotie voor Maria] 

 
Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de 
maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd (Openb 12,1). 
 
“Vierge des chemins de France, vois tes fils routiers, nous avons cueilli pour toi ces fleurs au 
long des bois, AVE, nous sommes las, nous pauserons auprès de toi.” voortrekkerlied 
 
“Onze Lieve Vrouw, zie uw voortrekkers zonen, we hebben bloemen geplukt voor jou aan de 
kant van het woud, Wees gegroet! We zijn hier en willen bij jou vertoeven” 
 
Heer, op voorspraak van Maria vragen we U om al onze bijzondere intenties te verhoren. 


